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Je bent niet de enige

Het lijkt soms wel of je de enige bent. Alsof er een geheim 
teken is gegeven, worden verschillende vriendinnen, 
die je misschien al jaren kende als notoire vrijgezellen, 

achter elkaar zwanger. Ook vrienden van vrienden en kennis
sen van kennissen lijken allemaal tegelijk kinderen te krijgen. 
Op Facebook worden de foto’s van lachende bezopen mensen 
op geinige feestjes of op zonnige vakantiebestemmingen, ver
vangen door foto’s van netgeboren baby’s of blije moeders ge 
flankeerd door het gezichtje van hun kind. Door kiekjes van 
het kinderfeestje van Borre en de eerste fietsles van Iris. Op 
welke verjaardag of welk feestje je ook komt, steeds lijkt er wel 
iemand te zijn die je moet feliciteren omdat zij óf net zwanger 
is óf net is bevallen. En daar zit jij, zonder kind en zonder kind 
op komst. Plotseling ben je ‘de vriendin zonder kinderen’. Je 
neemt nog maar eens een wijntje (jij mag dat wél) en vertrekt 
weer. Maar ook weer buiten op straat lijk je een uitzondering: 
waar je kijkt, zie je zwangere vrouwen, stelletjes die zielsgeluk
kig hun wandelwagen voortduwen, trotse vaders met baby 
in draagzak of vrouwen die rondfietsen ingeklemd door twee 
dreumesen in kinderzitjes. 

Mensen met kinderen hebben de overhand. Op straat, op het 
werk, op feestjes: je ziet mensen met kinderen, hoort ze praten 
over hun kinderen, of ziet ze foto’s van hun kinderen uitwisse
len. Het hebben van kinderen is de norm en ook het krijgen van 
kinderen lijkt de normaalste zaak van de wereld. In een wereld 
die is gevuld met gezinnen en ingericht op ge  zinnen, lijk je de 
vreemde eend in de bijt. De enige eend zonder kroost.


